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Hoe het begon 

Alles begon in mijn kindertijd. De passie voor dieren was er op zeer jonge 
leeftijd: een hondje, cavia’s, konijnen, een tamme grasparkiet… 

In 1983 kreeg ik mijn eerste stamboekschaap, dat rond de feestdagen de 
eerste lammetjes zou werpen. Ik kreeg de boodschap om in het stamboek te 
gaan. Er kwamen tips.  

De eerste lammetjes, die in aantocht waren, moesten een stalnaam krijgen. 
De keuze was vlug gemaakt: Van het Lammeke. Deze stalnaam kon, op 
voorwaarde dat er geen andere fokker in België was met dezelfde naam. De 
naam ontleent zich aan de buurt waar ik ben opgegroeid, Het Lammeke. Een 
gehucht van Koningshooikt, deelgemeente van Lier, draagt deze naam samen 
met het buurtcafé, Het Lammeke, dat 180 jaar bestaat en het oudste café van 
het dorp is. Verdere connectie vinden we in onze taal, zo is een pasgeboren 
schaap een lammetje, in ons dialect een “lammeke”. Er is dus een dubbele 
verwijzing naar de stalnaam. Andere verbanden met de stalnaam zijn er niet, 
ook al worden de Lierenaars “schapenkoppen” genoemd. 

Begin jaren negentig had ik besloten om mijn bestaande schapenkudde 
stilaan af te bouwen. In 1994 ben ik dan begonnen met een klein aantal 
Hampshire Down schapen. Met de jaren groeide mijn stal naar 15 fokooien. Na 
jaren graag en goed te hebben gewerkt met en genoten van mijn Hampshire 
Down, heeft mijn gezondheid me verplicht een stap terug te zetten. Ik heb nu 
nog enkele ooien die mijn volle aandacht en verzorging krijgen. 

 

 

 

 



Wie zijn wij? 

Als gevolg van mijn gezondheidsproblemen zijn sommige handelingen met de 
schapen moeilijk geworden.  

Geen nood, samenwerking gevonden. De samenwerking met Wim De 
Breucker van stal ’t Luiaardhof  loopt op wieltjes, wij verdelen de taken en 
kunnen aanvullend en vervangend werken. Zo lammeren alle schapen bij Wim, 
ook de ram staat bij hem. En omdat men niet kweekt in het eerste levensjaar 
van ooilammeren kunnen die (ook van Wim) bij mij op de weiden en in de 
schuilhokken. Ik hoef geen stallen meer te kuisen, zwaar werk, maar het 
lichtere werk en de dagelijkse controles kan ik nog wel. Alleen de ooien 
lammeren in de stal en blijven samen met de lammetjes 3 maanden binnen, 
beschut tegen winterse omstandigheden. Het Hampshire Down-ras gedijt best 
in open lucht met beschutting, voederkribbe en vers drinkwater. Onze kudde 
bestaat uit uitsluitend stamboekdieren die zwoegervrij zijn en scrapie 
resistent. 

 

Ons doel 

Ons doel is zoveel mogelijk schapenliefhebbers te informeren en het brede 
publiek kennis te laten maken met het houden en fokken van het schitterende 
Hampshire Down schapenras. 

De belangstelling voor deze mooie dieren is enorm gestegen omwille van hun 
duurzaamheid, de unieke uitstraling, de excellente vleeskwaliteit, de vroege 
bronst en de enorme groeisnelheid. 

Een tweede, maar voor ons belangrijke, doelstelling is het selecteren en 
kweken van showwaardige dieren met een fijn, hanteerbaar karakter. Wat ons 
drijft en scherp zal houden, is het plezier te kunnen werken met deze prachtige 
dieren. Het liefdevol omgaan met onze schapen laat zich ook voelen in de 
uitdaging om deel te nemen aan schapenprijskampen en tal van andere 
activiteiten. Het Hampshire Down-ras, zonder twijfel het schaap met 
toekomst, drijft liefhebbers samen en brengt zo, op informele basis, een 
grotere samenhorigheid teweeg. 



 

 

 

Het jaar rond…   

In opbouw, komt eraan. 

 

 

 

 

 

 

 


